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Van de redactie
Als deze krant in je brievenbus valt
zomert het volop

is het heet
bloedheet soms

flitst de bliksem
roffelt het in de verte
malse regen 
blust het dorre veld
laat het gras weer groeien
de korenbloem recht haar kroon

Weet jij waarom café ‘De Kokerel’ zo heet?
Wil je alles weten over de plannen voor het Leeuwen-
park? Lees het hier.
Luister naar de podcast met verhalen over het Wittevrou-
weveld.
Ga lekker genieten op het Wittevrouwenplein. 

Vakantie
Speel-tijd

Voor Geertje Caris is het hele leven een spel
ze leert je ook spelend leren.
Je kunt zelfs leren om weer even kind te zijn

Spartelen in het water
fietsen zonder handen, 
zingen
dansen in het wild
spelen  met een toverstokje
dromen tot in de wolken. 

Doe het!
Bieke De Keukeleire

 www.buurtnetwerkwvv.nl

Boulen in het Leeuwenpark
 
Op woensdag 30 april is het jeu-de-boules zomerseizoen 
gestart. Vanaf die dag komen de Boullies elke woensdag 
van 19 tot ongeveer 21 uur weer bij elkaar in het Leeu-
wenpark, achter het Trefcentrum aan de Edisonstraat.

Henk Jan Verburg van Apotheek America opende op 7 
mei het wedstrijdseizoen onder het motto: ‘Bewegen is 
beter dan een pilletje’, en zo werd ook de strijd om de 
clubbeker van 2025 – officieel geopend. Daarna werd 
samen geproost op het – volgens ons – alweer tiende 
jeu-de-boules seizoen in het Wittevrouwenveld.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Je hoeft geen 
ervaring te hebben. Wij leggen je de spelregels uit en je 
leert het door zelf te spelen. Jeu de boules-ballen zijn te 
leen. Dus kom gewoon een keer kijken en meedoen.

Reng van de Put

Deze sjoene podcast 
maag geer neet misse.
Van het één komt het ander! 
Het succes van en de reacties op de fototentoonstelling 
‘Buurtherinneringen’ door Jo Dams en Rob van Bogaert 
in november afgelopen jaar, bracht méér dan alleen 
foto’s. Het bracht ook en vooral interessante, mooie en 
ontroerende verhalen van buurtbewoners over het Wit-
tevrouweveld. Het opgroeien in de buurt, de winkels, de 
scholen, het karakter van de buurt. Met aander wäört de 
verhaolen vaan de lui oet ’t Vrouweveld. Die kunnen jullie 
nu ook beluisteren. 
De toen is gezat: Mestreechs is de taol en Marli Willem-
sen geit same met ‘co host’ Kelly Essers vaan ‘t Buurt-
netwerk Wittevrouweveld in gesprek met Jo Dams en 
Rob van Bogaert, de initiatiefnummers vaan ‘t projec 
Buurtherinneringen.

Aflevering 1 Het Wittevrouwenveld
Marli Willemsen vaan podcast Historisch Mestreech geit 
met 'co host' Kelly Essers in gesprek met Jo Dams en Rob 
van Bogaert. Luuster naor de verhaole oet de wiek. Deze 
sjoene podcast maag geer neet misse.
« Scan de QR code om naar de podcast te gaan



Burendag 2025
Burendag vieren we dit jaar op 27 september! Meld 
jullie Burendagactiviteit aan en ontvang gratis het 
Burendagpakket.

Aanmelden Burendag
Op Burendag gebeuren overal in Nederland leuke 
dingen in de wijk. Maar Burendag is veel meer dan 
alleen een gezellige dag. Het zorgt voor verbin-
ding in de buurt. Je leert elkaar kennen en daar-
door weet je elkaar op andere momenten beter te 
vinden. Door mee te doen aan het initiatief van 
Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds doe je sa-
men iets voor de buurt. 
Zo maken we buurten 
leuker, socialer en vei-
liger. Vorig jaar deden 
9.200 buurten mee. Doe 
je weer mee? Meld je nu 
aan op Burendag.nl!

Resto van Harte 
Elke vrijdagavond kun je in het Trefcentrum 
aanschuiven voor een drie-gangen diner.
Aanvang 17.45 uur, de zaal opent om 17.15 uur.
De prijs is 8 euro, voor minima 5 euro.

Aanmelden kan online via www.restovanharte.nl
of bel 0900-900 3030 van maandag t/m vrijdag 
tussen 09.00 en 12.30 uur (35 cent per gesprek 
plus uw gebruikelijke belkosten)

Puzzelen met Manus

Welkom bij Fysio043, uw vertrouwde fysiotherapie-
praktijk in de buurt! Heeft u pijn, een blessure, moet 
u revalideren na een operatie of wilt u gewoon advies? 
Ons team van ervaren fysiotherapeuten staat klaar 
om u te helpen.

Onze diensten:
•	 Blessurebehandeling en revalidatie
•	 Pijnbestrijding en mobiliteitsverbetering
•	 Preventieve zorg en advies

Waarom kiezen onze cliënten voor Fysio043?
•	 Persoonlijke aandacht: Elke patiënt krijgt een op maat 

gemaakt behandelplan met bewezen behandelme-
thoden.

•	 Deskundig team: Ons team bestaat uit gekwalifllceer-
de en betrokken professionals die zich ook regelma-
tig laten bijscholen.

•	 Afspraken en samenwerkingen: Geen wachtlijsten 
en ruime openingstijden. Nauwe samenwerking met 
andere zorgbehoeften.

Via ZorgkaartNL, QDNA & 422 cliënten kregen wij een 
9,4/10 voor onze diensten.

Bel/mail ons, vrijblijvend, op 043-3477877 info@fysio043.nl 
of bezoek www.fysio043.nl.

Fysio043 – Uw partner in beweging en gezondheid

Game Captain en moeder
Geertje Caris houdt van spelen

Ze is moeder van vijf kinderen, studeerde aan de 
Arnhemse Kunstacademie en deed later de PABO. Die 
achtergrond leidde tot een spel voor de basisschool, mee 
ontwikkeld door haar eigen kroost. De twee jongens 
(een tweeling van 27) namen de vormgeving voor hun 
rekening. De middelste dochter hield een taalkundige 
loep eroverheen. En de twee jongste meiden zorgden 
ervoor dat de opdrachten aansluiten bij de belevings-
wereld van scholieren. Zo kwam de ‘Drakenvallei’ tot 
stand. 

Geertje Caris woont met haar gezin aan de Franken-
straat en noemt zichzelf ‘Game Captain’. “Het leven 
is voor mij een spel,” lacht ze. Geertje is ontwerpster 
van vernieuwend onderwijs, waarbij spelend leren de 
leidraad is. “Ik schud graag dagelijkse dingen of ver-
wachtingen een beetje in de war, om creatief denken te 
stimuleren.”

Talent
Binnen haar bedrijf ‘Bureau 21’ komen creatief denken 
en onderwijs samen. “Kinderen hebben lichamelijke 
beweging nodig. Daarom wil ik ze meer laten spelen - al 
spelend laten leren. In de Drakenvallei zijn ze zelf pion 
op een levensgroot game board. Ze krijgen taal- en 
rekenvragen, maar ook opdrachten die hen helpen om 
hun talenten te ontwikkelen.” 

Geertje besteedt ook aandacht aan gezonde voeding. “In 
de regio zijn heel veel kinderen met obesitas. Dat zie je 
ook al op de BSO. De kinderen leren door dit laagdrem-
pelige spel wat gezond eten is en wat niet. Ik heb het 
ook voor de ouders en leerkrachten geschikt gemaakt en 
zelfs doorontwikkeld voor de universiteit.”

Toekomst
Het is Geertjes doel om mensen weer kind te laten 
worden. “Spelen houdt je jong van geest en helpt om 
oude patronen los te laten. Ik hoop dat heel veel scholen 
gaan meedoen en dat de Drakenvallei de school van de 
toekomst wordt.” Ze wijst op een citaat uit het boek ‘De 
Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry’: “Alle vol-
wassenen waren ooit kinderen… maar slechts enkelen 
herinneren zich dat.”

Tekst: Jeanette Wolters
Foto: Geertje Caris

Op 29 maart was er in ons land een gedeeltelijke zons-
verduistering waar te nemen. Niet alleen Manus was 
daarvan op de hoogte. Ondanks die zonsverduistering 
was het nog steeds helder genoeg voor winnaar J. Moe-
lands om te kunnen genieten van twee waardebonnen 
gesponsord door bakkerij Paulissen. Puzzelt u ook mee, 
vul de oplossing onderaan de puzzel in en mail deze voor 
1 september naar buurtkrantwittevrouwenveld@gmail.
com. Vanzelfsprekend is uw oplossing voorzien van uw 
naam en adres. 



Hond en baas

Lous en oppashond Sammy 
Foto: Francisca Callemeijn

Café ‘De Kokerel ‘
Hoe komt café ‘De Kokerel ‘ aan zijn naam?

Ik zit vaak op het Wittevrouwenpleintje. U weet wel: op 
de hoek van de Frankenstraat en De Groene Loper. Ik zit 
er te genieten van het mooie weer en de lekkere koffie. 
Aan de overkant ligt één van de laatste cafés van de wijk, 
De Kokerel. Naast me zitten kindertjes, met hun ouders 
of opa en oma te genieten van een lekker ijsje. Op het 
plein voor me zie ik hoe juffen en meesters van de school 
of de kindercrèche de kinderen leren touwtje te springen. 
Op zo’n moment denk ik terug aan mijn eigen jeugd. 
Touwtjespringen was toen heel normaal. Iedereen deed 
het, niet alleen de meisjes, maar ook de jongens. 

Ik moest ook denken aan één van de keren dat ik op een 
mooie dag samen met mijn vader, mijn broer en mijn zus 
over het stoffig weggetje liep dat later de A2 werd en nu 
De Groene Loper is. Ik had net leren lezen op de Blokken-
school op de Burgemeester van Oppenstraat. We gingen 
iets drinken bij een café. Op het raam stond de naam. ‘De 
Kokerel’, las ik langzaam hardop voor. Nu wist ik natuur-
lijk wel wat een kokerel was, maar waarom zou je een café 
zo noemen? Mijn vader heeft het me toen verteld, maar 
ik heb nooit zeker geweten of dat verhaal echt waar was 
of dat hij me voor de gek hield. 

Vorig jaar kwam ik een oude tekening tegen uit het begin 
van het Wittevrouwenveld, ik schat dat dat zo’n 100 jaar 
geleden is. Het café stond er  nog niet op. Ik moest terug-
denken aan de vraag die ik zoveel jaar geleden aan mijn 
vader stelde. Ik wilde nu toch wel weten hoe het echt zat 
en aan mijn vader kon ik het niet meer vragen.  

Toen ik in het najaar de griepspuit ging halen bij de dok-
terspraktijk aan de Voltastraat greep ik mijn kans. Buiten 
werd door een grote groep leeftijdsgenoten nog even 
nagepraat. Er stonden heel wat levensjaren in het Witte-
vrouwenveld bij elkaar en dat leek mij een prima moment 
om mijn vraag te stellen: ‘Weet iemand waarom café De 
Kokerel zo heet?’ Ik hoorde een paar keer: ‘Je weet toch 
wel wat een kokerel is?’ Maar tot mijn grote verbazing 
wist niemand het antwoord. Ik hoorde vele namen van 
voormalige kasteleins en kreeg de tip om het eens aan 
de jongens van Keersemeeckers te vragen. Hun opa had 
het café gerund en later nam hun vader het over. Maar zij 
wisten het ook niet. 

Ik wil nog steeds weten of het verhaal dat mijn vader mij 
vertelde nou wel of niet klopt. Dus: weet u misschien 
hoe café De Kokerel aan zijn bijzondere naam komt? Ik 
wil het heel graag horen. In de volgende uitgave van De 
Buurtkrant kom ik er op terug. Hopelijk met het echte 
verhaal, maar anders met het verhaal dat mijn vader mij 
zo’n 76 jaar geleden vertelde. 

Reng van de Put

De ene kat is de andere niet
Buurtcentrum Nazareth wordt één keer per week opge-
schrikt door kattengemauw. Geen echte katten, maar een 
groepje van 6 vrouwen, die samen kattentoneel maken.     
Ook als inwoner van Limmel kan ik meedoen, tot mijn 
grote plezier.  De andere speelsters komen uit Nazareth 
en Wittenvrouwenveld. Onze regisseur is Inge Huy-
brechts, een Vlaamse. 
We spelen, soms als kat,  dat we een optreden geven 
voor een goed doel.  Een ‘Benefietvoorstelling’ om een 
zwerfkattencafé te helpen. Wees niet bang: er zijn geen 
echte katten in de zaal en ook niet op het toneel. Dat kan 
ook helemaal niet: één van de speelsters houdt helemaal 
niet van katten, een ander heeft er twaalf, een ander 
drie. Weer een ander haat ze. Echte katten moeten thuis 
blijven of in het zwerfkattencafé.  
We zingen ook. Dat is hard werken, voor mij zeker. Het 
is de eerste keer dat ik in een koortje zing. Als we gaan 
optreden in november, zijn we zeker en vast al helemaal 
volleerd. 
Iedereen – behalve katten en honden – is welkom in no-
vember. De data en tijden komen nog in dit buurtblad en 
op de website www.buurttheatermaastricht.nl.
We zijn onderdeel van Buurttheater Maastricht, een 
organisatie die in meerdere wijken in Maastricht theater 
maakt. Toneel is een heerlijke manier om samen iets tot 
stand te brengen, samen én ieder met haar eigen talent: 
“de ene kat is de andere niet, sommige mauwen, anderen 
klauwen.”

Janine Verstegen, Limmel

Bei Manus op sjoet
Onlangs zat ik bíjna op z’n schoot maar nog net naast 
Manus, op de bank in de Edisonstraat en we hadden een 
interessant gesprek. 

Het ging, hoe kan het ook anders over Maastrichtenaren 
en zich amuseren.
 Plots zei Manus tegen mij: ’Jean, je doet van alles om die 
Sjenge gezellige momenten te bezorgen. Ik hoorde zelfs 
dat je met enkele mensen evenementen organiseert zoals 
Garagesale Maastricht en op 24 augustus, als ik goed heb 
gehoord, Braderie Maastricht OP het PLEIN.’

‘Dat heb je goed gehoord Manus,’ zei ik hem met een dub-
bel gevoel en een brok in mijn keel. ‘Veel mensen menen 
dat je de stoep mag gebruiken om een evenement te or-
ganiseren, maar ja, en daar weet jij Manus van Alles van. 
De Gemeente wil dit niet of beter gezegd niet zomaar. 
Het trottoir is er om overheen te lopen en niet om het vol 
te zetten met spulletjes die je graag verkoopt.

We hebben iets anders bedacht, Manus van Alles. We 
vertrouwen erop dat de mensen het leuk gaan vinden: we 
willen hen de gelegenheid geven om iets te verkopen en 
zelfs om te zingen. Cultuur laten opsnuiven, kunst laten 
zien. Gewoon samen een gezellig feestje bouwen.
‘Ja maar Jean, dat is duur en dat vraagt toch heel veel 
inspanning, dat doe je niet zo maar even?’

‘Manus, we willen graag van alles OP het PLEIN, een 
beetje van dit, een beetje van dat en als het kan een 
volgende keer nog mooier en nog groter. We zouden 
het leuk vinden om bandjes uit te nodigen maar van de 
andere kant is het juist leuk om de mensen die een beetje 
kunnen zingen als solist of als bandje zelf te laten zin-
gen.  Voor een eerste keer na het altijd mooie, Manus van 
Alles, moeten we wel even voorzichtig zijn.’

‘Ach Jean, alles moet wennen en ja, dat weet jij inmid-
dels ook wel, je doet het niet altijd voor iedereen goed. 
De meeste mensen willen alles voor niets en dat kan 
niet meer. Je hebt een bedrijf NLmeldpunt.nl te runnen, 
krijgt van niemand subsidie en toch begin je eraan, knap 
hoor! Er zijn weinigen die je het nadoen.

Vraag een financiële bijdrage, laat iedereen
helpen en maak er een mooie Braderie Maastricht OP het 
PLEIN van.’
MAN VAN ALLES komt op 24 augustus 2025.
Jean van Gasteren
Lees meer op NLmeldpunt.nl  bij evenementen.

Wittevrouwenplein
Door de aanleg van de Groene Loper is aan de kop van de 
Frankenstraat een prachtig pleintje ontstaan. Dat plein-
tje was door de gemeente bestemd als verkeersplein en 
moest daarom leeg blijven. Enkele horecaondernemers, 
buurtnetwerken en omwonenden dachten daar anders 
over en startten een burgerinitiatief.  

Het plein heeft het in zich om een groene, veilige ont-
moetingsplek te worden, een buurtoase en de verbinden-
de schakel tussen Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. 
Dit initiatief werd breed gedragen en krijgt langzaam 
vorm. Een proef met fietsvrije gedeelten en horecater-
rassen liep tot 15 oktober 2023 en werd gevolgd door 
een gemeentelijke enquête onder 1500 omwonenden, 
waarin de proef geëvalueerd werd. De resultaten waren 
zonder meer positief.

Het groen in de plantenbakken en de bloemborders, 
die door buurtbewoners worden bijgehouden zien er 
prachtig uit. Er ontstaat echt een gezellige buurtoase 
waar het fijn en veilig toeven is. Via de website www.
wittevrouwenplein.nl kunt u op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen en evenementen die op het plein worden 
georganiseerd. Maar natuurlijk is het ook zonder evene-
ment heerlijk genieten op dit leuke plein!



Colofon:  
Onze Gele Buurtkrant bestaat sinds 1979 en wordt samen-
gesteld door:
Bieke De Keukeleire, Adrienne Deurloo, Marianne Lücker,  
Francisca Callemeijn, Riëlle Schols, Reng van de Put 
Opmaak: Marjan Kleinen, 
Tekening: Jacqueline Wassen
Puzzel: Dré Janssen
Verspreiding: Sander Kromjong

De redactie mag te lange artikelen inkorten.

Lever uw artikel in bij: Trefcentrum- Edisonstraat 4 of:
buurtkrantwittevrouwenveld@gmail.com
Deadline volgende krant: 13 september 2025.

Leeuwenpark
Op 17 april is de visie en daarmee ook de concept plan-
nen  over het Leeuwenpark in een speciaal georganiseerd 
Buurtkaffee in het Trefcentrum bekend gemaakt. Een druk 
bezochte en geslaagde bijeenkomst over de toekomst van het 
Leeuwenpark en de aangrenzende (soms nieuwe) bebouwing. 

We zijn blij dat het plan – zoals het er nu in concept uitziet 
– in grote lijnen voldoet aan de uitgangspunten die we o.a. 
als Buurtnetwerk Wittevrouwenveld via het zogenaamde 
“Trekkersoverleg” hebben ingebracht. Hieronder – in con-
cept – de hoofdlijn die vanmiddag is gepresenteerd. 

Uitgangspunten
Een beweegvriendelijke ruimte / omgeving voor de 
buurt, voor de kinderen van het Kindcentrum “de Loper” 
(vml. Theresiaschool)
Het Leeuwenpark is en blijft openbaar toegankelijk en 
wordt voorzien van meer groen (hagen en bomen)
Een veiligere omgeving, meer verlichting, geen verkeer, 
aandacht voor sociale veiligheid, geen auto’s / parkeren
Oriëntatie van omliggende gebouwen op het park
Een functionele verbinding tussen het nieuwe Kindcen-
trum, de nieuwe gymzaal en het Trefcentrum
Publieke groenvoorziening behouden
Leeuwen behouden
Amfitheater behouden

Wensen
Voetbalkooi / trapveldje behouden,
park als evenementen locatie voor de buurt,
aanvullend aanbod speeltoestellen (o.a. voor groep 5-8),
ontmoetingsplek(ken), meer reuring in het park,
basketbalveldje (3 vs 3) tegen / bij de gymzaal , 
bestaande of nieuwe speeltoestellen ten westen en zuiden 
van het veld
brede hagen (1,5m) rond het veld: 80 cm hoog, 
meer bomen, 
vanwege de bereikbaarheid van het Trefcentrum behoud 
van het asfalt tussen nieuwe gymzaal en Trefcentrum
groep 5-8 van het kindcentrum gaat in het park spelen
Vergroten sociale veiligheid door:
woningbouw: meer ogen op het veld,
ingang gebouwen (Kindcentrum, Trefcentrum -terras-, 
Gymzaal) aan de parkzijde,
stroken graniet tegen joyriding scooters.

Tijdpad 
school februari 2026, Leeuwenpark 2026, beweegbox 
eind 2026 begin 2027
 
Uiteraard is er door het aanwezige publiek op de voorstel-
len gereageerd; één van de opmerkingen had betrekking 
op de toename van de parkeerdruk en het wegvallen van 
een groot aantal parkeerplekken aan de Edisonstraat. 
Hoe wordt dat dan opgelost? Ook werd opgemerkt dat de 
speeltoestellen en de voetbalkooi er fantastisch uitzien 
maar het ruigere en veel meer uitdagende ravotwerk in 
een natuurlijke omgeving ontbreekt: iets om over na te 
denken, misschien?

Fietsen: de natuurlijke apotheek
Zou jij het in je hoofd halen om regelmatig van Heerlen 
naar Utrecht te fietsen? De vader van Raymond Oostwe-
gel deed dat als student namelijk wél. In 1967 daagde hij 
zijn puberzoon uit: 
“Als jij die 195 kilometer aflegt onder de 10 uur, dan krijg 
je van mij een racefiets.“ Raymond nam de weddenschap 
aan en won zijn fiets. Sindsdien is hij verslingerd aan het 
fietsen. 

Raymond werd apotheker en zijn apotheek ‘Ten Horn’ 
was tot 2012 gevestigd in het huidige restaurant ‘On 
Top’ aan het Oranjeplein. In zijn werkomgeving kwam hij 
veel zwaarlijvige mensen tegen. In de jaren ‘90 werd dat 
als een groot probleem gesignaleerd en hij vroeg zich af: 
‘Hoe krijg ik de mensen aan het bewegen?’

Status
Massa’s toeristen komen hierheen om te fietsen op de 
steile hellingen. Maar de eigen bevolking pakt de auto 
voor zelfs minimale afstanden. “Dat komt door het 
mijnverleden. De auto werd een statussymbool, al was hij 
maar  tweede- of zelfs derdehands. In Maastricht was de 
brommer, het vervoermiddel van de arme man,” meent 
Raymond.

Toen bij zijn broer, Camille Oostwegel, in Houthem een 
meerdaags huisartsencongres plaatsvond, stippelde Ray-
mond voor het partnerprogramma drie mooie fietsroutes 
uit. “De reacties waren zo enthousiast, dat ik de routes op 
de website van mijn apotheek heb gepubliceerd. En zoals 
het gaat met hobby’s, liep ook deze uit de hand.” 

Routes
Raymond maakte er een aparte website voor (www.ray-
mondoostwegel.nl). De routes vanaf Sint-Gerlach werden 
aangevuld met tochtjes in de regio. Behalve tientallen 
fietsroutes kwamen er ook wandelroutes. Hij werd zelfs 
voorzitter van de Fietsersbond Maastricht. Zelf trapt 
Raymond nog steeds fanatiek op de pedalen, ook al is 
hij een eind in de zeventig. Wilt u ook proeven hoe fijn 
dat dat is?  Test dan eens zijn route vanaf de Scharner-
weg naar Sint-Gerlach. www.routeyou.com/nl-nl/route/
view/5879618

Tekst: Jeanette Wolters
Foto’s: Raymond Oostwegel

Summervibes
in de Kunstketel
Kunstketel Frankenstraat 149B 
6224GV Maastricht

Zomerketelknutselen
9, 16 en 23 juli 14:00 - 16:00
Summervibes -Kunstketelknutselen met Silvana.

Summerexperience voetbaldag
17 juli  10:00 - 13:00
Dubbelprogramma:
Summer experience door en met  Maastrichtsport. 
Verzamelen achter het Trefcentrum. Aanmelden www.
maastrichtsport.nl/experience
Voetbalknutselen in de Kunstketel (hier hoef je je niet 
voor aan te melden)

Kunstketelkoks
8, 15 en 22 juli 10:00 – 13:00 
Lekkere hapjes en minireceptjes maken met de kunstke-
telkoks en de mama’s! Kosten €1

Beste bewoners van Wittevrouwenveld!

Heeft u een verhaal over het Wittevrouwen-
veld? Of kent u iemand met een mooi verhaal? 
Of iemand die best iets bijzonders doet. Kent u 
iemand die wel eens in t zonnetje mag worden 
gezet? 
Is het iets voor de Buurtkrant? Bel of mail ons 
dan, we maken er graag (eventueel samen met u) 
een artikel van voor de buurtkrant.
Vind u het zelf leuk om mee te werken aan de 
krant? Laat ons weten! 
Bel ons: 06 21704062 of mail ons: 
buurtkrantwittevrouwenveld@gmail.com

De redactie van de buurtkrant

Omdat ze verhuisd is, hebben we helaas afscheid 
moeten nemen van ons redactielid Jeannette. We 
danken haar voor haar enthousiasme, haar betrok-
kenheid bij de buurt en haar mooie artikelen.


